Liedje “Kikker in de kou”

op de wijs van “Ziezo de zebra”.

Ons vriendje de kikker loopt stil en alleen,

stapje voor stapje over het sneeuwlaagje heen.

Zijn glad-groene vel ziet helemaal blauw,

Ons vriendje de kikker heeft last van de kou.

Lieve lieve lieve kikker hoe moet dat met jou

heb jij zo’n last van de Hollandse kou.

Lieve lieve lieve kikker hoe moet dat met jou

in die Hollandse winterse kou.

Zijn vriendje het varken zei hé kom maar gauw

Ik brei van wol een lekker sjaaltje voor jou

Een muts, een trui en sokken daarbij

Vriendje de kikker wordt helemaal blij.

Lieve lieve lieve kikker hoe moet dat met jou

heb jij zo’n last van de Hollandse kou.

Lieve lieve lieve kikker hoe moet dat met jou

in die Hollandse winterse kou.

