Kikker is een held: 

Spelers: Kikker, Haas, Varkentje en Eend, Rat . 
Decor Poppenkast: huis van Kikker en huis van Haas, Donkere lucht, regen. 

Kikker opent de deur.
Kikker:     	Wat een weertje. Het begint te regenen. Daar hou ik van. Laat ik snel naar buiten gaan, voordat
	de bui voorbij is. 
Kikker gaat naar buiten.
Kikker: 	Kleine druppels, grote druppels, dunne druppels, dikke druppels. Ik hou van alle regen.  
Kikker doet een dansje en zingt.
Kikker: 	Het regent, het regent. Mijn broek wordt helemaal nat.  En al die diepe plassen, dat zijn er nogal 
	wat.  
Kikker:  	Zo, zo. Nu gaat het wel heel hard. De lucht wordt steeds zwarter. Ik denk dat ik nu maar naar huis
	 ga. Een dansje in de regen is leuk, maar nu valt het water met bakken uit de hemel. Ik ga maar 
	eens thee zetten. 
Kikker gaat naar binnen. 
Kikker doet de deur weer open. 
Kikker: 	Het regent nog steeds. Ik hoop dat het morgenvroeg droog is. Welterusten.
Kikker gaat naar binnen.   Hij komt even later weer buiten. 
Kikker: 	Goedemorgen. Even kijken hoe het weer is. Oh nee, het regent nog steeds heel hard. Ik blijf denk ik
	maar lekker binnen vandaag. 
Kikker gaat weer naar binnen.  Kikker doet de deur weer open. 
Kikker: 	Het regent nog steeds. Ik hoop dat het morgenvroeg wel droog is. Slaap lekker.
Kikker gaat naar binnen.  Hij komt even later weer buiten. 
Kikker: 	Goedemorgen. Het regent nu al twee dagen heel hard. Het water  in de rivier komt al hoog te
	 staan. Ik hoop niet dat het bij mij naar binnen komt.
Kikker gaat weer naar binnen. Het water gaat iets omhoog. Even later komt Kikker weer buiten. 
Kikker: 		Goedemorgen. Vandaag nog steeds regen. En het water komt steeds hoger. Hoe zou het met Eend
		 zijn? 
Deur dicht, water omhoog. 
Kikker: 		En hoe zou het met Varkentje en Haas zijn? 
 	Deur dicht, water omhoog. 
Kikker: 	Oh jee, de rivier stroomt over. Nu komt het mijn huisje in.  Ik moet weten hoe het met Eend is. 

Kikker loopt af. Eend woont nu in het huisje van Kikker. Deur open. Eend erachter. 
Eend: 	Kikker, waar komt al dat water vandaan. Het is mijn huisje binnengekomen. Alles is nat. 
Kikker: 	De rivier is over gelopen. Kom gauw mee naar Varkentje. 
Eend en Kikker gaan af. Varkentje verschijnt bovenop  het huis van Kikker. Eend en Kikker en Eend komen op. 
Varkentje: 	Al mijn spulletjes zijn nat. Mijn tafel en stoelen drijven door de kamer. Het is een enorme rommel. 
	We kunnen hier niet blijven. 
Kikker: 	Laten we naar Haas gaan. Hij woont op een bult. 
Varkentje komt door de deur naar buiten. Samen gaan ze door het water naar het huis van Haas. Haas verschijnt in de deur (van zijn huis)
Haas: 	Kom gauw binnen. Ik woon op een eiland. Hier is het nog droog. 
Kikker: 	Hier is het lekker warm
Eend: 	En droog. Bij mij drijven alle spullen door het huis. 
Varkentje: 	Bij mij ook. Het is een enorme rommel. Het water kwam tot aan mijn navel. 
Haas:	Hier zitten jullie goed. Jullie kunnen allemaal hier blijven. Er is plaats genoeg voor iedereen. Ik heb stamppot gemaakt. 
Kikker: 		Lekker. Ik heb reuze honger van dat lopen door het water. 
Eend: 		Ik ook. 
Varkentje: 	Aanvallen! 
Haas: 		Eet smakelijk allemaal. 

Kikker: 		Zo dat was lekker. Even kijken hoe het buiten is. Het water staat nog steeds zo hoog. 
Haas: 		Laten we maar gaan slapen, dan zien we morgen wel verder. 
Allemaal: 	Welterusten. 
Iedereen af. De volgende morgen. 
Kikker: 	Even kijken hoe het buiten is. Oh nee, het water staat nog steeds heel hoog. En het blijft regenen.
 	We zijn voorlopig nog niet thuis. 
Haas: 	Geeft niks. Jullie mogen hier nog wel een dagje logeren. Er is plaats genoeg. 
Eend: 	Gelukkig, het is ook wel erg gezellig zo. 
Varkentje: 	Inderdaad. Ik maak me nog geen zorgen. 
Iedereen af. De volgende morgen. 
Kikker: 	Even kijken hoe het nu buiten is. Oh nee, het water staat nog steeds heel hoog. En het blijft doorregenen. We kunnen ook vandaag nog niet naar huis. 
Haas: 		Geeft niks. Jullie mogen hier nog wel een dagje logeren. Er is plaats genoeg. 
Eend: 		Gelukkig, het is ook wel erg gezellig zo. 
Varkentje: 	Inderdaad. Maar ik begin me toch een beetje zorgen te maken. 
Iedereen af. De volgende morgen
Kikker: 		Het is bijna opgehouden met regenen, maar het water staat nog steeds heel hoog. 
Haas: 		En ik heb ook niks meer te eten in huis. ’t Is op. 
Varkentje: 	Maar ik rammel van de honger. 
Eend: 		Als er geen hulp komt, gaan we dood.
Kikker: 		Ik ga niet dood, nooit. 
Varkentje: 	Hoe moet het nu verder? 
Kikker: 		Ik weet het! Ik zwem naar de heuvels aan de overkant om hulp te halen. 
Haas: 		Het is veel te ver en de stroming is te sterk. Het is veel te gevaarlijk. 
Kikker:	 	Maar ik zwem het beste van iedereen. 
Varkentje: 	Dat is waar. 
Kikker:	 Ik ga hulp halen. Tot later.
Eend zwemt weg. 
Varkentje: 	Wel dapper van hem.
Eend: 		Ik vind het best spannend. Ik hoop dat hij snel hulp vind. 
Haas: 		Ik maak we wel zorgen. Het water is ijskoud en de stoom is sterk. 
Iedereen af, behalve Kikker. 
Kikker: 	Brr, het is wel koud. Maar ik moet door. Ik moet hulp halen voor mijn vrienden. 
Kikker zwemt door, maar het gaat niet meer zo hard. 
Kikker: 	Poeh, de stroom wordt sterker. Ik kom bijna niet vooruit, maar ik moet door. Mijn vrienden
	hebben me nodig. 
Opeens wordt Kikker naar beneden getrokken. Als hij weer bovenkomt is hij in paniek. 
Kikker: 	Help, ik kan niet meer zwemmen. Ik verdrink. 
Weer onder water. Hij komt weer boven, nog meer in paniek.
Kikker: 	Oh nee, ik ga dood. Nu zal ik mijn vriendjes nooit meer zien. 
Rat: 	Hallo, wie hebben we daar? 
Rat trekt  Kikker uit het water en hijst hem in de boot.
Rat: 		Wat doe je toch in het koude water? Zo ver van je huis?
Kikker:  	Nou het regent al een paar dagen zo hard dat de rivier is overstroomd. Eend, Varkentje en ik konden niet meer in ons huis, omdat onze huizen onder water staan. We hebben al een paar dagen gelogeerd bij Haas, maar nu is het eten op. Ik moest hulp halen, omdat we allemaal honger hadden. 
Rat: 	Dat komt goed uit! Mijn schip zit vol proviand. Eten genoeg voor iedereen. Laten we snel naar onze vrienden in nood gaan. 
Haas, Eend en Varkentje staan op het eilandje. 
Haas: 	Wie is dat? Daar in de verte? 
Eend: 	Dat lijkt Kikker wel, maar wie zit er achter op de boot?
Varkentje: 	Dat lijkt Rat wel. 
Haas: 	Inderdaad: Kikker heeft Rat opgehaald. Ik geloof mijn ogen niet. 
Rat: 	En kijk eens wat ik bij me heb. Eten in overvloed. Brood,  honing, jam en pindakaas. Groente,	
	 aardappelen en wat al niet. 
Haas: 	Rat, Je hebt ons gered.
Rat: 	Nee hoor, dat hebben jullie aan Kikker te danken. Dwars door de woeste stroom zwom hij naar
	 mij toe.  Met gevaar voor eigen leven. 
Iedereen kijkt naar Kikker. Die wordt er verlegen van.
Kikker: 	Nou, ja, dat is niet helemaal waar… 
Haas: 	Natuurlijk wel. Jij hebt je leven gewaagd om ons te redden!
Eend: 	Een echte waaghals. Ik ben trots op jou.
Het water gaat zakken. 
Rat: 	Hey, kijk. Het water begint te zakken. 
Eend: 	Laten we maar snel naar huis gaan. 
Haas: 	Dan kunnen we schoon maken.
 Varkentje:  	Alles zal wel onder de modder zitten. 
Het water zakt. Iedereen gaat naar het huis van Kikker. 
Eend: 	Als alles schoon is, houden we een groot feest.
Kikker: 	Waarom? 
Eend: 	Om te vieren dat de overstroming voorbij is. 
Haas:  	En om te vieren dat het Kinderboekenweek is.
 Varkentje: 	Maar vooral, omdat jij  onze held bent, kikker.
	 Kikker is een held.
Iedereen gaat het huis van Kikker in.

Einde. 












