
Boek: de kleren van Sinterklaas van Paul Biegel en Sanne ter Loo 
 
               opdelen klankgroepen 
Sinterklaas 
Anouk 
Logeren  
Overdag 
Slapen 
Kleren 
Logeerkamer 
Stiekem  

Koffer 
Kinderen 
Gedachten 
Snurken  
Logeerbed 
Schimmel  
Gescharrel 
Luisterde  

Werkelijk 
Voordeur 
Morgenochtend 
Ontbijt 
Boterhammetje  
Bramenjam  
Eigeel  
Gelijk  

 
Toepassen Eindrijm toepassen beginrijm    Klinker isoleren 
Feest         
Sint 
Koffer 
Boot 
Droom 
Gang 

Slot 
Deur 
Pak 
Kleren 
Thuis 
Ei 
 

Sint 
Klas 
Mamma 
Verklappen 
Ochtend  
Droom  

Stiekem 
Koffer 
Mijter 
Voordeur 
Ontbijt  
Dronk  

Staf 
Kleren 
Mantel 
Verdrietig 
Opgewonden  
Daken 

niet  huis   wel 
 
Bed  bel  kan  zet 
 
moet  kleur   hek 

        
herkennen beginrijm 
Als Anouk appels at, at Albert appeltaart 
Vanavond vieren vriend en vriendin de verjaardag van veterpiet 
Kleine kinderen kleuren kleurplaten voor de keukenpiet 
De buren brengen boterhammen met bramenjam naar binnen 
Sint schrijft ’s avonds sprookjes 
 
1. Hij komt bij ons thuis logeren 
2. Dat kan niet, sinterklaas logeert nooit. 
3 Hij rijdt over de daken ‘s nachts 
4. “mevrouw is het waar wat Anouk zegt, 
dat Sinterklaas bij u komt logeren?” 
5. “waarom laat hij zijn koffer alvast 
brengen?” 
6. Die avond kon Anouk helemaal niet in 
slaap komen. 

Plakken 
 
s-i-n-t                      s-l-o-t 
k-l-e-r-e-n               a-n-ou-k  
k-o-ff-e-r                 n-a-ch-t  
b-aa-r-d           s-n-u-r-k 
o-n-t-b-ij-t               d-r-oo-m 
f-ee-s-t                   n-i-k-s 

7. Ze sloop naar de gang en deed de deur 
zachtjes open 
8. Ze schrok ontzettend 
9 Want daar stond Sinterklaas 
10. Anouk werd weer ondergestopt en even 
later hoorde ze Sinterklaas weggaan. 
11. “Ik geloof er niks van” riep Igor de 
volgende morgen 
12. “maar Anouk had gelijk” zei Sinterklaas 

hakken     
sint      feest    slot   niks 
   
koffer   baard    nacht 
   
vriend   snurk    droom 

 
 
 
 
 
 
 



 
	  
	  


