
Theater lezen:
 Kikker is kikker

Kikker:

Ik bof toch maar.




Ik ben mooi, ik kan zwemmen,



ik kan springen als de beste.




En ik ben groen.

Eend:

En ik dan?




Vind je mij dan niet mooi?




Ik ben wit!

Kikker:

Nee, daar vind ik niks aan!




Je hebt niet eens een streepje groen!

Eend:

Maar ik kan vliegen en jij niet.

Kikker:

O ja? 
Dat heb ik je nog nooit zien doen.

Eend:

Ik ben een beetje lui.




Maar ik kan het wel!

`


Kijk maar.

Verteller:
Eend nam een   aan-loop-je.




Haar vleugels   klap-per-den.




En………, eend vloog!!!
Kikker:

Wat goed!!




Dat wil ik ook!
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Eend:

Dat kan niet.




Want jij hebt geen vleugels.

Verteller:
En eend ging naar huis.

Kikker:

Ik wil ook vliegen.




Ik ga heel hard rennen.



Au, au, ik val!!




Ik ben een kikker van niks




Ik kan niet eens vliegen!




Als ik maar vleugels had.

Verteller;
kikker maakte zelf vleugels.




Na een week was hij klaar.




Hij nam een aanloop en………….




Daar ging hij.




Plof, boem, op de grond.
Kikker:

Au, au, ik ben een kikker van niks!!




Rat, kan jij vliegen?

Rat:


Nee, domme kikker.




Ik heb toch geen vleugels?




Maar ik kan wel goed tim-me-ren.

Kikker:

Var-ken-tje, kun jij vliegen?

Varkentje:
Nee, niks voor mij hoor.




Maar ik kan wel taarten bakken!
Kikker:

Een taart kan ik ook wel bakken.

Verteller:
Maar de taart vloog in brand. 
Kikker:

Haas, kan jij vliegen? 
Haas:

Nee, dat kan ik niet.



Maar ik kan wel goed lezen!
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Kikker:

Mag ik dan een boek van jou?

Haas:

Kun jij dan lezen, kikker?

Kikker:

Nee, maar kun jij me dat niet leren?
Haas:

Nou kijk kikker, dit is een O en dat een K 




en dat een P en dat……….

Kikker:

O, ik snap het al.




Geef het boek maar mee.
Verteller:
Kikker rende naar huis.




En hij ging lezen.




Maar kikker be-greep er niets van!

Kikker:

Wat staat daar nou?




Ik snap er niets van.




Dit leer ik nooit!!!!!




O, wat ben ik toch een domme kikker!

Verteller:
Kikker ging weer naar haas.

Haas:

 En kikker, hoe vond je het boek?
Kikker:

Haas, ik kan niet lezen!!




En ik kan geen taart bakken,



en ik kan niet timmeren,



en ik kan ook niet vliegen.




Ik kan niks!!!!




Ik ben een kikker van niks!!!

Haas:

Maar kikker, ik kan ook niet vliegen,



en niet timmeren,



en geen taart bakken,



en niet zwemmen zo als jij!




Omdat ik een haas ben!




En jij bent een kikker




Waar ik heel veel van hou!
Kikker:

Haas heeft gelijk!




Ik bof dat ik een kikker ben.




Ik wil nooit iets anders zijn.

Verteller:
Kikker maakte een sprong, heel hoog!




En……… het was net of hij vloog!
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