Indianen
We gaan straks naar het speellokaal, daar gaan we iets doen dat met Indianen te maken heeft… Willen jullie allemaal je schoenen uittrekken en onder je stoel zetten.
We lopen in een slinger naar het speellokaal(monden dicht)

Ik zeg dat ik iets vergeten ben. (Ik verander in Halona)
Hallo!? Is jullie juf er niet? Wat doen jullie hier in het bos? Ik ben Indiaan Halona. Ik leef hierachter de bomen, maar ik heb een probleem… We hebben vanavond een feestdiner omdat het opperhoofd verjaard, maar het eten is op. Kunnen jullie helpen met het zoeken van eten? Wat moeten we eten? (bessen, vruchten, vis, dieren)

Komen jullie mee? Daar begint het bos al. Houdt je wel stil! Want er kunnen beren rondlopen…

Kijk uit voor deze boomwortels, ze laten je struikelen, kijk uit voor zwiepende takken, die in je gezicht slaan. (bessen plukken, bramen plukken, etc.)

Hé, horen jullie dat ook? Ik hoor de rivier al. We moeten hier achter elkaar lopen, de weg is erg smal, kijk goed uit want het water van de rivier is diep!

En wees stil! De beren mogen ons niet horen. 
(sluipend langs de rivier)

Kijk daar spartelt een vis! Hoe zouden we die kunnen vangen? (hengel/speer)

Aan de overkant van de rivier ligt mijn kamp, maar hoe komen we daar? Hoe moeten we nu oversteken? (met een boot, kano)

We stappen één voor een in de boot, stap goed in het midden, ander kiepen we om! We doen de gevangen vis in deze grote ton. Oké en wat moeten we nu doen? (Roeien) Roeiend naar de overkant. 
We zijn bij de oever, stap voorzichtig uit je boot, anders kiept hij.. Vergeet de vis en de bramen niet mee te nemen.
Nu sluipen we tussen de bomen door over boomwortels heen naar het kamp. Horen jullie die uil?

Daar!! Ik zie mijn wigwam al! Zet de ton met vis hier maar neer.

Helpen jullie mee met het maken van een kampvuur? Jullie mogen hout voor mij zoeken. Wel droog hout, dat brandt beter! Oké leg het maar hier neer. Nu gaan we vuur maken.

Hèhè dat vuur brand eindelijk. Hebben jullie de vissen nog bij je? Prik er maar een stok doorheen en houdt ze boven het vuur. 
(ik verander in het opperhoofd)

Hallo! Wat ruikt het hier heerlijk! Ik ben Uch het opperhoofd. Mag ik een vis proeven? Wat leuk dat jullie allemaal op mijn verjaardag zijn! Jullie mogen ook eten hoor! Kijk wel of de vissen goed gaar zijn.

Na het eten verander ik weer in Halona Ik geef ieder kind een mooie veer als dank en ik breng de kinderen terug.
