Rat wijst: “kijk daar moeten we naar toe.” Maar kikker is heel moe. Hij loopt helemaal krom van vermoeidheid. Hij vraagt:
“kunnen we nu gaan zitten?”

Rat heeft zijn rugzak op zijn rug en gaat op reis. Kikker ziet dat hij weg wil gaan en rent achter hem aan. Kikker roept: Waar
ga je naartoe, rat? Ik wil met je mee!”

“Hé, daar ligt een beertje op de grond,” dacht kikker. “Zal ik hem optillen of laten liggen? Weet je wat, ik zal hem toch maar
meenemen.”

Kikker had beertje nu al zo lang getild. Hij vond dat hij een beetje te zwaar werd. Hij zette beertje op de grond en pakte hem
bij de hand. Samen liepen ze zo verder.



“Kom op, beertje. We gaan een schat zoeken. Loop je met me mee? Dan gaan we een goede plek zoeken. Het is nog wel een
stukje lopen, hoor.”

“Pffff....,” zegt kikker. “Ik ben moe van al dat graven. Nu is het jouw beurt beertje. Ga maar gauw staan, want dan mag jij zo
gaan graven.”

Kikker liep te denken en te denken..... “Ik ben toch zo verliefd op eend. Zou eend ook verliefd zijn op mij? Ik durf het haar
niet te vertellen. Wat moet ik nou toch doen?” Dat dacht kikker allemaal toen hij langs het water wandelde.

“Varkentje,” zei kikker. “Ik ben niet zo blij, maar ik ben ook niet verdrietig. Wat moet ik nu doen?” Varkentje zei: “lk zou
eens naar haas gaan. Haas weet zo veel. Haas kan jou vast helpen.”



Eend is aan het schaatsen. Ze roept tegen kikker: “Wil jij ook een keertje schaatsen? Ik doe mijn schaatsen wel uit als je dat
wilt?”

Kikker heeft geprobeerd te schaatsen, maar het lukt niet. Iedere keer valt hij. Hij zegt tegen eend: “Nu wil ik het niet meer
proberen. Ik blijf zitten.”

Kikker is bang. Snel rent hij naar eend. Hij klopt op haar deur. Als eend opendoet vraagt hij: “Eend, ik ben zo bang, mag ik
in jouw huisje komen?

Eend en kikker zitten gezellig samen binnen. Dan vraagt kikker: “Hoe zou het met varkentje zijn?” “Dat weet ik niet,” zegt
eend. “Zullen we naar haar toe gaan.” “Of zullen we gezellig hier blijven?” zegt kikker.



1. Varkentje zei tegen kikker: “Er is een rat in het bos. Je moet maar nietnaar hem toegaan, want hij is vies.

2. Kikker zei tegen varkentje en eend: “Ik heb de rat op een bankje zien zitten.” Eend zei: “je moet niet naar de rat toe gaan,
hoor kikker.”

1. Het huisje van kikker en eend was helemaal volgestroomd met water. Kikker vroeg aan eend: “kom maar snel mee. Dan
rennen we naar het huisje van varkentje. Misschien is het daar nog wel droog.”

2. Kikker vond de regen heerlijk. Hij ging lekker buiten spelen en danste tussen de druppels door.



